
Elf leden van de vierdaagse wandelgroep voltooiden succesvol de Nijmeegse  
4-daagse. Hennie deed voor de 45ste keer mee. Twee leden liepen voor de 11de 
keer mee. De overige leden liepen resp. voor de 8ste, 7de, 5de en 2de keer mee. 
Twee leden liepen voor de 1ste keer mee. Eén van de twee leden die dit jaar 
voor het eerst meedeed werd ook dit jaar lid van onze wandelgroep. Een 
prestatie op zich. Zij is 71 jaar. Je bent dus nooit te oud om te gaan wandelen 
bij Wandelsport Haarle. 
 
Waaruit bestaan de trainingen voor lange afstanden bij wandelsport Haarle. We lopen van januari tot en 
met eind juni, iedere woensdag. Of het nu sneeuwt, regent (met pijpenstelen) of de zon schijnt. Er wordt 
gelopen. Je kan je er immers op kleden, toch! 
Op de eerste woensdag van januari starten wij met 15 kilometer, daarna worden de kilometers per keer 
opgehoogd met één of anderhalve kilometer, om uiteindelijk uit te komen om en nabij de 30  - 35 km. 
 
De wandelaars komen, voor hun wekelijkse trainingen uit verschillende plaatsen. 
Waaronder Bathmen, Raalte, Den Ham, Rijssen, Borne, Hengelo, Haarle, Hellendoorn, Dedemsvaart, 
Vroomshoop en Nijverdal. Allemaal enthousiaste wandelaars. 
 
In het begin van het wandelseizoen starten wij vanuit de kantine van Sporthal de Voordam in Hellendoorn. 
Maar gaandeweg wordt er ook uit andere plaatsen gestart. Zoals Raalte, Den Ham, Rijssen, Haarle, 
Ommen, Oldenzaal, Heeten, Luttenberg en Mariënheem. 
 
De leden van de wandelgroep kunnen zelf routes aanleveren. Zij zorgen dan ook voor rustpunten en lopen 
deze route tijdens het wandelen voorop. Alle routes die worden gelopen worden opgenomen in een GPX-
bestand. Degene die een route bedenkt, stuurt deze naar de contactpersoon van de wandelgroep en deze 
zorgt ervoor dat een ieder binnen de groep het bestand krijgt aangeleverd. Hij of zij kan dan de route op 
zijn mobiel of GPX-apparaat zetten en zo ook de route volgen. Soms is er wel hilariteit, als bijvoorbeeld de 
voorloper verkeerd loopt. Een ander lid van de groep attendeert hem hier dan op. De groep maakt direct 
rechtsomkeer en we lopen vervolgens de juiste route verder. 
 
Uit de vele wandeltrainingen zijn er leden onder ons die voor een heel andere afstand kiezen. Zoals leden 
die vertrekken vanuit hun woonplaats naar Santiago de Compostella.  
Timo is de eerste keer vanuit uit Haarle en de tweede keer vanuit Nijverdal gestart.  
Jan vertrok vanuit Rijssen en tenslotte Marcel die vertrok vanuit Den Ham. Alle drie heren hebben met 
succes deze monstertocht gelopen. Jan heeft daarna nog vanuit Porto (Portugal) naar Santiago de 
Compostella gelopen. Alle tochten die deze drie heren hebben gelopen konden wij van de wandelgroep 
volgen via Polarsteps. 
 
Je moet het meemaken en beleven hoe wij met elkaar 
omgaan in de wandelgroep. 
Bent u geïnteresseerd in onze wandelgroep, kijk dan 
op de www.wandelsporthaarle.nl onder het tabblad: 
woensdaggroep. 
 
Het felbegeerde 4-daagse kruis is een Koninklijke 
onderscheiding. Voor meer informatie zie: 
https://www.4daagse.nl/beloningen 
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